AN ORIGINAL DOCUMET OF STALKEROFEFEAYDAL TEAM 
Efe Aydal'ın hakkımızda attığı yalanlara karşı cevap yazısı archive.org'de yayınlanmıştır. 


Bu yazımızda bizi iftiracılıkla suçlayan Efe'nin kulağını çekeceğiz ve yazımızı okuyan Efe aynen bu hale gelecektir. 


Şimdi sen bir şarap şişesi yanına al, sinirlendikçe şişelerden mi kadehlerden mi içersin şarabı bilemeyiz. 


-— 


Efe hemen atarlanma reis, sen diyorsun ki hakkımda iftiralar atıldı ve sonra sıçıyorsun, sen diyorsun ki araştıra araştıra sadece facebookları kullandılar ki bunun da yalan olduğunu yazıya bakıp 250 gr. aklı ile doğru mu değil mi diye internete yazı yazan herkes görebilir. Boşver kanka bu boş sözleri, seni asıl kanırtan kişiliğine dair güdümlü füzelerdi, değil mi? 


Bu arada biz yazının neresinde Flori bacım ile Rabia teyzem şunu izler, bunu okur diye bir şey yazdık? Yani utanmadın mı bana iftira ettiler dediğin bir podcastte bize iftira atmaya? Ulan bir de yazı orada duruyor, cesursun takdir ediyorum seni. 


Her neyse... 


Efeciğim, bu yazımızda kulağını biraz çekeceğiz ve bir daha bana iftira attılar diye anırmadan önce seni düşüncelere teşvik edeceğiz. 


Sen bir daha bana iftira attılar diye anır, o zaman senin ev adresin gibi evinin iç fotoğrafların gibi çekmece ve dolaptaki eşyalarına kadar her detayları sıralı şekilde paylaşacağız. 


Ne zaman mı çekmiş olabiliriz? Sen evine herkesi bir zamanlar alırdın değil mi? O arkadaşların da yardımları mı oldu? 


Örnek mi istedin reis? Tamam, misal burası senin kaldığın eski ev değil mi? 


Burası senin askere uğurlandığın yer değil mi? 
Yalan mı söylüyoruz, buna sen karar ver. 


Efe Aydal'ın annesinin evlilik öncesi soyadı Öngören idi ve Rabia Öngören ile Beylan Aydal 03.09.1971 tarihinde evlenmişlerdir. Yoksa bu da mı Wikipedici iftiracıların bir iftirasıdır? 


Efe, Burdur'daki Öngörenler kimdir? 


Sen eski dinci olduğundan ablana kardeş dersin biliyoruz(Ama "Bilim ve Gelecek"in Davet Ettiği Ankara Söyleşimiz isimli videonun 57:30'nci dakikasında ki gibi bazen ablam dersin.), o kardeşin var ya onun Mavi Şehir'de evi vardır herhalde, hani Bornova'dan birlikte yürüyerek de bazen giderdik kırmızı versiyondandı ev; ama biz Wikipediacıyız değil mi? 


Bu arada baban MHP ile ilişkisini kesmişti değil mi, bu kim o zaman hêwal? 


Neyse, senin karının ismi Flori Talpoş değil mi? 
Şimdi sen Cluj'u bilirsin değil mi, bağ benimci? 
Hani TK 1045 ile gittiğin? Cluj'un bir tarafı 
Talpoş'un memleketi, diğer tarafı ise gittiğiniz köy değil mi? Hani senin şarap zevkine layık şaraplarda yapılıyor orada değil mi? Hani şehri geçince dağ sırtına yakın yarı kahverengi yarı beyaz evde ve hani tren yoluna yakın evdeki ailenin tüm üyelerini isim isim açıklayabilir miyiz? 


Nereden mi bulduk, Efe Aydal çökertme timi 
CIA biriminin Romanya şubesiyle...Zaten herkes biliyor, önce google amcadan yardım istiyoruz biraz bize oraları göster diyoruz sonra oranın yerlisine diyoruz ki şu kimdir şudur diyorlar. Hep Wikipedia... 


Şimdi reis sor karına bu ne demek: Buna dimineata, s-a trezit rata! 


Şimdi sıkıysa bana yine iftira ettiler de... 


Dur ben de Fatih'ten kalma bir şarap içeyim, kızdım yine. 


Onların ki uzakları yakın etmiş, zorlukları yenmiş bir aşk hikayesidir, çal keke: Laura Vass&Copilul De Aur - Cine E İnima Mea (Turkish Sub) - Türkçe Altyazılı 


https://www.dailymotion.com/video/x11u8u3 


Mutlu sana bir şey olmasın aman ha! Biz ne dedik, o kıza fiziksel olarak bir şey yapmayız sen yanında yoksan birisi ona bir şey yapsa onları...anladın sen onu. Kalkıpta karımla tehdit ettiler diye podcast yapma ya da istersen yap bu sonucu değiştiremezsin. 


Ama bu bizim Flori hakkında ifşa yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Hani ailesinde bazıları vardır, bazı dosyalar vardır...Anladın sen diyeceğim ama senin bile haberin yoktur bunlardan. 


Biraz Romanya'ya gidelim, Efe kanka naber. Uzun zaman oldu sana kanka demedim, arkadaşlara bu resimlerin seni neden kızdırdığını anlatabilir misin? 
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Şakkkkkk...Ne oldu Efe reis bir sallandın sanki. 


Cibili cibili şak şak şak... 
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Sen, milliyetçi idin değil mi ama aynı zamanda ateisttin değil mi? Peki, ateist olan birisi nüfus kağıdındaki din bölümüne Tengricilik yazdırır mı? İslam'a karşı olduğun gibi Araplara'da karşısın ve Türk oğlu Türksün öyle mi reis? Bunu Borisnova'daki Ohannes Burger'de mi öğrendin? 


Din adı altında yaptığın aleyhte ifadelerin ve ateizm sempatisi için yaptıkların ve Türkün dini dediğin pagan bir inancı savunmak, ki bu direkt şirktir(Dinlerin ateizme karşı direkt tanımı olduğunu söyleyen kimdi?), Araplara karşı bir ırkçı tutumunu gizlemek için midir? 


Efe'nin Kürtler'e kana ve soya dayalı ırkçı olması gibi Araplara'a din ve ırk olarak ırkçılık yapması değil olay. İslam eğer bir bütünse, Efe tüm İslam mezheplerine ve tabi ki İranlılara da ırkçı potensiyeli olan bir bireydir. 


Efe böyle konuşurken, yani pagan bir inancı savunmasına, buna dindarlar izin veriyorlarsa o dindarlar da en az bunun kadar pagan olmuyorlar mı? 


Sen ne dersin Şampiyon? Halt 6 kere 9 ? 


Bakalım neler demiş Efe yaptığı araştırmalarda(MP - "Sakal-ı Şerifimi Kesemediğim İçin İbb'den Atıldım" Diyen Din Kardeşimiz): 


04:13 ...Peki, Tengri yazıldığı zaman ne olacak? Bir kere birçok kişi Tengri yazacak inancına. Ben de Tengri yazacağım, ateist olduğum halde kültürel olarak Tengri gözüksün istiyorum. Neden, en azından öldüğüm zaman Arap geleneklerine göre değil Türk geleneklerine göre defnedilmek istiyorum. Daha önce de söylemiştim, babamın bunu yaşayamaması, Arapça dualarla gömülmesi bana koymuştu... 


İsteyen bu adamın ırkçı düşüncelerine dayalı pagan geleneklerine destek verebilir, tabi bunlar adlarına ateist demektedirler. Ama reis, defnedilmek demişsin de bunu sen Türk geleneklerine ait Türklüğüne ait Türkçeni kullandığını düşünerek mi söyledin? Tabi ek dua kelimesini de ekleyebiliriz. 


Bu adam, yani Efe'nin ateist olmadığı, ateizmi bir araç olarak kullandığı aşikardır. Aynı ırkçı Alman Nazilerin pagan Alman inancını Hıristiyanlıktan daha önemsemeleri gibi Efe'de ırkçı bir düşünce yapısına sahip olduğunu tasdik etmiştir, Wikipedia'ya Religious aspects of Nazism yazıldığında nedenler daha iyi görülecektir. 


Efe Aydal kendisini, narsist kişilik yapısına sahip biri olarak(Nightcrawler filmindeki gibi), çok önemli bir insan olarak gördüğünden kendisi hakkında yapılan eleştirilerin kurumlar, kişilerden geldiğini düşünmekte ve bir kişinin kendisine sadece tipini beğenmediğinden karşıtlık yapabileceğini düşünmemektedir. 


HDP — CHP gibi partilere de destek veren CIA, Mossad ve KGB'ye bağlı gizli Wikipedia Örgütü, mazlumların sesi olan Efe Aydal'ı hedef almaktadır. 


Tabi ki gençlerimiz aptal olduklarından her kaval çalanın arkasından gitmeyi bir marifet olarak görürler ve bir de köpekde de olan cesaretle her kesime saldıran bir kişiye hayran olabilirler. 


Her şeyi değiştirecek bir Cesur Yürek'tir Efe Aydal ve hatta takipçileri Aydalizm diye şakası olmayacak bir ideolojiyi benimsemiş putperestlerdir desek komik olabilir miyiz? 


İşin ilginci şudur, Efe Aydal gerçekten bir siyasi partiden teklif almıştır. Bu neden önemli? 
Efe'ye göre en azından 20.000'lik bir yığını fikirleri ile etkileyebilir ve bu da 20.000 oy demektir ve bu nedenle kendisi önemlidir. 


Efe aynı Ahmet Kaya gibi sürgün gitmiştir Türkiye'den(Efe daha konforlu olanaklarla ayrılmıştır.) ve mağdurum da mağdurum demişlerdir. Efe aynı “ hep Ortadoğu ” diyen Ahmet Kaya gibi bir Ortadoğu kafasına sahip bir Ortadoğulu olduğundan ve Ahmet Kaya'dan farklı olarak kendisini, siyasetle ilgili, Orta Asya gibi hayali bir tarihin saplantısı ile tanımladığından, Ortadoğululuğunu kabul etmeyen bir arkadaşımızdır. 


Efe Aydal 10 seneyi aşkın bir zamanda kazandıklarını bir başarı, ahan da ünlü oldum diye tanıtmaktadır. Bir dakika Kenan Komutanım. Sene 1988, Ahmet Kaya'nın bir şarkısı çıktı... Askeri darbecilerin baskıları altında arabeske alışmış bir toplumda Ahmet Kaya, Başkaldırıyorum demiştir. Bu hayal bile edilmeyecek bir duruştu, hani Efe Aydal'ı kahraman, ilah, idol olarak gören gelenekselcilik ile çağdaşlık kısır döngüsü arasında kalmış aptalların anlamayacakları bir dönemde, Ahmet Kaya sivrilmiştir. 


Gençlerin umudu Efe Aydal değildi o zamanlar, Ahmet Kaya baskıdan kurtulmanın adı olmuştu. Ne değiştirebildi Ahmet Kaya? Bir şeyler oldu, zaman değişti ve Paris'e gitmek zorunda kaldı. Türkiye'de polis baskısı vardı, Ahmet Kaya diyen kitleler vardı...Paris'te olan ne idi? Koca bir boşluk, soğuk Paris sokaklarında yürüyen gri bir sakallı adam...Rahat yaşamaya alışmış Efe Aydal işte bu yüzden Amerika'dan döndü, çünkü Amerika'da sıradandı, ama kendisi sıradan değildi ve olamazdı, olmamalıydı(bir Dev — Genç marşı burada iyi giderdi be.) ve tabi kendisini eleştirenler birey değil kitleler olmak zorundadır. 


Efe Aydal'ın kişiliğini anlamak için öncelikle Az Bilinen Efe Aydal Videoları #8: Efe Aydal'ın Uludağ Sözlük Yazarlarına Yanıtı — 1 isimli videoyu izleyelim. 


Şimdi analiz edelim bu adam ve adam gibileri: 


1 - Efe Aydal, kendisi hakkında eleştiri yapılmasına olanak sağlayan kişileri değil Uludağ 
Sözlük'ü hedef almıştır. 


Siz nasıl bu koca adama karşı yazıların yazılmasına izin verirsiniz, ulen? 


Efe Aydal hakkında yazdığımız ve archive org'ye yüklediğimiz 2 biyografiden özellikle sansürlü versiyon Efe Aydal'a açıklama yaptırmıştır. 


https://archive.org/details/efeaydalbiyografi https://archive.org/details/comment 202012 


Bizim yazımız archive org'de yayınlanmıştır, reddit'te reklam yapılmıştır; ama kendisi bu yazının Wikipedia ile ilgili olduğunu söylemiştir. 


2 - Videoda Efe şöyle diyor: ” ...mesela tarak gazetesi, bu size girdi. Tarak gazetesi size 
girdi. O yüzden tabi ki gülmeyeceksiniz. Siz gülün diye zaten yapmadım bu videoları. ” 


Efe Aydal Kırmızı Hap videolarının da ki özellikle bir ve ikinin birilerine battığını söylemiştir. Peki, Efeciğim hakkında yazdığımız biyografiler sana anal fisting yaptı mı, peluş oyuncağım benim. 


3 - Efe küfür ederse yalnız 250 gr. akılları ile Efe'ye laf sokmaya çalışanlardan ötürü 
yaparmış. Ama sonra Efe şöyle demiştir, yorum var ya o yorumdaki lafları ” size geri sokarım. “. Peki, arkadaşımızın yazdığı nedir? Beğenmiyorum, esprileri boktan... 
https://www.uludagsozluk.com/k/conmech/). Peki, küfür edildiğine göre Efe'ye sokulan 


sokulmuş ve herhalde acısı ile video yapayım demiştir kendileri. 


Yalnız dikkat edelim, adam kendisi ile ilgili bir entriye video yapmış yani youtube'da yorumlar var ya eş değerindeki bir şeyi bile bu adam, eğer olumsuz eleştiri varsa, anal fistinge bağlıyor. 


Sakin ol kanka, sakin olmazsan sakinleştiririm seni. Ha sen bir de aikido felsefesi ile ilgiliydin değil mi, hani ruhi dinginlik, sabır falan... 


Efe...» Naber kanka? Biyografilerini görünce arkanda bir şey hissettin mi ve şimdi hissediyor musun çocuksuz adam? 


Para için ağzıma altın emzik alırım diyen, ünlü olmak için kafasına sütyen geçiren Efe için sadece Wikipedia'da önemli değildir. Neden mi 16 Kasım 2009'da facebook sayfasında bu arkadaş ne yazmış bir hatırlayalım: 


İlginçtir ki Kanal D'nin tipleme yarışmasına yolladığım Huzur ve İrfan eklenmedi. 
Herhalde uygun bulmadılar. Şimdi anlıyor musunuz neden bunları sallamadığımı artık? 
Benim dindar arkadaşlarım bile beğenmişti o videoyu ama bu sivri zekalılar sakıncalı bulmuş anlaşılan. Kabul edilen videolara buradan bakabilirsiniz: 


Yani Efe'ye göre bir kendi videoları, podcastleri vardır ve bir de diğerleri... 
Bu arada reis, kusura bakma ben de biraz Efe Aydal olacağım. 


Fatih Oruç denilen piç, nereden biliyorsun aynı kişi olduğumuzu? Bilimsel gerçeklerle mi tespit ettin ettiğini? Avukat dmxerkan, saçma sapan yazıyı bularak okumayı biliyorsun, Efe'nin bu mesajını da bulursun değil mi? Efe ile bizim muhabbetimizde senin gibilere giren çıkan ne, o fotoğrafındaki gibi sadık bir dört ayaklı olduğunu mu ispat etmeye çalışıyorsun? 


Tamam Efelik bitti... 


Efe'nin bir videosu var “ Pes Etmiycez Uleeennnnn!!! “, burada Efe yaptığı çok önemli işler yapmasına rağmen gereken ilginin kendisine gösterilmediğini, üzerlerine yağan yağmur karı geç hortum bile çıkması gibi sürekli bir engel ile karşılaştığını( Küçük Emrah'tan Yaralı şarkısını ekleseydin reis), kendilerinin gördüğü engellere rağmen saçma sapan günler olan 1 Mayıs ve 8 Mart'ta PKK sempatizanlarına hoşgörü gösterildiğini söylemiştir. 


4 - Efe'nin sürekli bana laf edenin kimliği belli olsun saplantısı vardır. Buna göre Efe 
banlama kuruluşu daha efektif mi çalışacaktır, yoksa dava mı açarım diyorsun Efe? Bak Efeciğim, diyelim mahkeme bizi size tazminat vermeye mahkum etti, seni herkes gibi ben de biliyorum senin bacağını sıkmadan bırakır mıyım? Anlayacağın şekilde söyleyeyim, bu yazıyı sen bize yazdırdın aynı diğerleri gibi. 


Devam etmeye kararlı isen ederiz, çocuksuz adam. Ek olarak söyleyeyim, babanın çocuklarına yaptıklarına karşı senin ona karşı yanlış hareket ettiğini ve hatta hayat yaşama isteğinle onun hayatını bitirdiğini düşünüyor musun? Aynı soru ablan için de geçerli. Belki de sizin kabahatiniz değildir bu, Agatha Christine'nin dediği gibi ” The old sins have long shadows ”. 


5 - Simpson“daki elektrik üretimi sahnesi benzerinde oradan buradan toplama veya 
uyarlama komedi videoları ile tanınan Efe, bir konu hakkında konuşmadan önce plan yapmaktadır, buna rağmen hala oldukça tutuk konuşan bir arkadaştır kendileri, yalnız küfür ederken oldukça nettir. Örneğin kendisini eleştiren herkes için ” sizler bir avuç ipnesiniz. ” 


6 - En önemlisi. Efe sürekli ünlü olduğunu düşünmektedir. Örneğin bu videoda şunları 
söylemiştir: “ ...kimse seni beğenmiyor. Şu anda 1.221 subscriberim var. Sütü seven kamyonculardan sonra ki en çok seyredilen youtube kanalıyım ve onlara da gittikçe yaklaşıyorum. Gün gelecek en çok seyredilen youtube kanalı olcam. Ben ve benim destekçilerim sayesinde. ” 


Ekşi sözlüğün taklidi olarak ifade edilen bir sözlük sitesindeki entreye neden bu adam bu kadar çok atarlanmıştır? Adamın 1000 takipçisi varken bu adamın düşünceleri bu idi, çok önemli ve ciddi(!) işler yapan Efe, hulkshare'a yüklediği podcastlerde, sıklıkla Mehmet Oyunda diye tiye aldığı Burak Şahin arkadaşımızın youtube kanalı olan Burak Oyunda'yı önemsiz olarak görmekteydi(Aynı Babofilms kanalını karalamak için yaptıkları sohbet gibi - Baçın Doğum Günü Özel Podcast); ama Burak Ekim 2015'te 1 Milyon takipçi ödülü almışken kendisi ne yapabilmiştir? Bak bu yazıyı da Burak Oyunda isimli gizli Gladyo yazdı diye podcast yapabilirsin, bir de o Perinçek gibi Amerika işin içinde dersin. 


Twitchi Profesyonel Toyer videousu veya E-Dilencilik podcasti ile eleştiren Efe, neden ve nasıl tivitçiler ile, ne idi, subscriber toplamıştır? Efe daha iyi bilir ama bize göre bu işten twitchler daha büyük pay almışlardır ama Allah bereket versin, Efe'de bir şeyler kazandı ve bu bir başarıdır Efe için. 


Yani bu adam için din eleştirisi de, CHP eleştirisi de, AKP eleştirisi de, ateist sempatisi de, yaratılış eleştirisi de...her şey kendini popülerleştirmek için birer araçtır. Yanlış gördüğü her şey değil, kendisine prim getirecek her şey dillendirilmeli ki oradan prim toplasın. 


Nereden mi biliyoruz? Öncelikle Efe tarafından önerilen film olan Nightcrawler'dan ve Az Bilinen Efe Aydal Videoları #8: Efe Aydal'ın Uludağ Sözlük Yazarlarına Yanıtı - 1 isimli videosunda Efe'nin şu sözünden ” Belki şunu düşünmüşsünüzdür, biz seviyoruz ama bu adam çok küfrediyor, sen bizi temsil ediyorsun falan...Ben kendimi temsil ediyorum arkadaşlar... ” Nokta. 


Peki, Efe Aydal'ın eleştiri yapmadığı bir kesim var mı? Evet, Perinçekçiler... 


İlaç mümessili olup parayı bulacakken, sırf ailesindeki doktorlardan ötürü önemsiz görünmemek için bunu bile kabul etmemiş Efe ölüm tehditleri alsa, davalar açılsa ve öldürülse bile davasından vazgeçemez. Dava derken ünlüyüm edebiyatı yanlış olmasın. 
Adeta bir Dev-Genç'tir kendileri. Çünkü adamın hayatı bu şekildedir, bir nevi kendi videosu olan Emekli NPC Ferdi'nin Dramı isimli videoda kendisini oynamıştır Efe. 


Nereden mi biliyoruz? 


Bitkisel Hamburger Denedim isimli videoda 01:06'daki tepkiler, bakışlar bir ruh hastasına yakışır haldedir. Hani adam bunları silmeden koymuş videoya ki artık işin boyutu giderek artmaktadır. 


Efe ailesi ile bile sorunlu bir çocuksuzdur. Herhalde ailesi bu da böyle, evlattan kardeşten vazgeçilmez diye susuyorlar bu da kendini bir şey zannediyor ve bu adamın en önemli sorunu şudur, bir şekilde birisi bunun hakkında bir gerçekten bahsetse veya gerçek dünyadan bahsetse bu kabul edilmez, aynı bir ideolojiye saplanmış bir katilin cinayetleri için ideolojisini kalkan olarak kullanması gibi Efe'de sürekli haklılık veya mağduriyet veya yıkılmadım ayaktayım gibi kalkanlarla hem kendisine hem de etrafına zarar vermektedir. 


Şöyle düşünelim, Efe'nin annesi Rabia'ya soralım oğlu hakkında ne düşünüyor ve bunu tarafsız biri gizli çeksin misal Allah kahretsin reis. Dolayısıyla Efeciğim, biz senin dünyandaki gibi bir örgüt, yapılanma, anti Efeci değiliz, biz senin tek dostunuz. 


Peki, neden bazı şeyleri yazıyoruz? Çünkü vereceğin tepkileri biliyoruz ve yapacağını söylesek bile sen yapacaksın. 


Evet, gelelim hayatın değil Efe hakkındaki diğer gerçeklere. 


Efe Aydal tutarlı bir insan mıdır, sözüne güvenilir mi? Yoksa iki horoz çıksın kavga etsinciliğe alışmış kitlesine daha iyi dövüşçü olduğunu mu kanıtlama çabasındadır? 


Efe, sen nikocadoya oldukça benziyorsun. Ne alaka deme, onun yemeğe ilgisi senin belli şeyleri sahiplenme veya atarlanman olarak düşün. Hayatın gerçeklerini bildiğini söylüyorsun ama hayatın gerçekliğinde sen yoksun, sen sadece bir eğlenceliksin. 


Bu yüzden Re: Bigotry on Youtube (More Hater Talk) isimli videonda bahsettiğin gibi senden nefret eden büyük bir yığın söz konusu. He he inandım. 


Peki, bu eğlencelik arkadaşın söylediklerine inanılmalı mı? Hani diyordun ya, bu memleketin çocuklarını size yedirtmeyeceğim, bizi de öyle düşün. 


Bu arada kendisi Harun Yahya çürütücü ya Harun Yahya'nın hangi kitabını okumuştur, bir cevap verebilir mi? Yaradılış atlası ise bir halt okumamıştır, vcd izlemişse zaten kitap okumak sayılmaz. Cevap bekliyoruz reis. 


Kendisi bir video çekmiş “ İzmir'de Delikanlı Üniversite Aranıyor”. Bunun 01 : 13'ncü dakikasında ne diyor reis: “” Ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, hepsinden beraat ettim. “. Tamam, ” Bu Sefer Gerçekten Hapse Girebilirim. Cumhurbaşkanına Hakaret Davaları Neden Patlama Yaptı? ” diye podcast yapan kimdi? Ya bi sor bakalım, yaptım yaptım da neden? Öyle mi çocuksuz adam? 


Neyse, bu videoda başka ne diyor çocuksuz adam? Hemen bakalım, inşallah, 02:08'e ışınlanıyoruz: “ Türkiye'de benden daha fazla film yiyen film içen hayatı film olan, film çekmek için benim kadar yanıp tutuşan bir insan görebileceğinizi sanmıyorum yani. “ 


Bir dakika, yani bu kadar ümitli genç var yurt dışına çıkıp bu Türkiye simülasyonundan kurtulup film çekmek isteyen bunlar değil de sen misin sadece Türkiye'de film çekmek isteyen? Pardon reis, şimdi anladım senin zihniyetinde senin standartlarında senin istediğin şekilde senin istediğin bir simülasyonlaştırılmış Türkiye'de başka bir insan yok. 


Ama sen yine en iyi bildiğin işi yap, ona buna çamur at, atarlan ve çocuksuzluğunu ergen atarları ile kapat... 


Arkadaş bir podcast yapmış, MP - Ateizm Derneğinden Korkuyormuşum... 


Ne demek? Yılların en keskin ve en cesur kalemi Efe Aydal kim ki birisinden hele ki kendisi ile tartışamayacak arkadaşlardan oluşan bir dernek kimdir? 


Neyse arkadaş ne demiş burada? 06:30 : ” Sen kaç tane ırkçıyı ırkçılıktan vazgeçirdin? 
Ben bir sürü ırkçıyı ırkçılıktan vazgeçirdim. ...ben neden ırkçılığın bizi gereksiz yere böldüğünü anlatıyorum. ” 


Boş konuşma, rakam alalım. 
Zaten Efe'nin böyle başarı masalları vardır, hatırlayalım: 


Gizsiz Efecast 37, 26:15 : Yaptığımız videolarla, podcastlerle sigarayı, az da olsa içkiyi bıraktım diyen, dinlerden kurtuldum diyen bir sürü insan var... 


Bu arada reis karınla beraber içmeye devam ettiğiniz şaraplar içkiden sayılmıyor değil 


Efe Aydal evinde içkiden insanları kurtarıyor(Last Video Before Military Service - 2 
- Videoyu silersen biz yükleriz.) 


İçki olsa yine iyi dedirten her türlü maddenin kullanılması sonucu evde sızan bir arkadaş ve Şampi. 


Vay be sen neymişsin, Efe'yi dinleyin sigaraya son verin - hipnoz mipnoz - bantlar falan geç onları Efe'yi dinle takiple onu, içkiyi bıraktı isen bağış yap biraz para Romanya'ya gitmeli...falan da filan... 


Yoksa ailesinde annesinin hemşire, baba ve ablasının doktor olması nedeniyle insanlara yardım etmelerinde Efe'nin oluşturduğu boşluğu, Efe'nin doldurma gayreti diye bir şey yoktur. 


Heyt be. 


Tabi hemen atarlanıp, bir Orta doğuluya yakışır şekilde sen ne başardın diyebilir? Seni böyle düşündürtmeyi es geçme çocuksuz adam... 


Sen başta Araplara ve Kürtlere karşı olmak üzere Türk olmayan her millete karşı ırkçı tutumu olan, ırkçı bir babanın çocuksuz oğlusun. 


Ali Ayşe'yi seviyor diyor o köpek soyları da sen Efe olarak Flori'yi seviyorsun ama ne tür bir ırkçısın, yoksa ırkçılık da senin için bir tramvay mı? 


Devam reis, hey koca reis. 


07:50: Birkaç kişi, ne demiştik şezlong mafyası, birkaç kişi içlerine girmiş sözde siyasi değil ama bunların içine girip, istediklerini yaptırıyor. 


Şezlong mafyası olarak bahsedilen kişiler kimdi Efe'ye göre: Kuşadasındaki plajda şezlongçu olarak başlayıp, daha sonra 20 tane akrabasını oraya getirten ve şezlong mafyası olan adamlarla... 


Şezlong bahanesi olarak sunulan toplumsal grubun kim olduğu “ MP - İzmir AĞZINA KADAR Dızo Doldu ” isimli podcastte şöyle açıklamıştır çocuksuz adam: 


Acaba göçmenlikte feyz ikiye mi giriyoruz? Neden dızo diyorum? Bunu hakaret etmek için söylemiyorum, kimlikleri ile ilgili herhangi bir şey söylemek istemediğim için. Çünkü Suriyeli diyebilirim Suriyeli değil çıkabilir, Çingene diyebilirim çingene değil çıkabilir, Kürt çocuklar diyebilirim zaten bir sürü Kürt vatandaş var insan gibi yaşayan, aslında diğerleri için de geçerli. İnsan gibi yaşayan bir sürü Suriyeli'de var... 


Dızo hangi dille ilgili bir kelimedir? Şezlong mafyası ile ilgili kişilerin konuştuğu dil olan Kürtçe. Efe ” Kürt diyebilirim Kürt değil çıkabilir ” dememiştir, Kürt çocuklar demiştir. 


Ha, tamam hem bir Kürtsen hem de çocuksan Efe'nin gözünde ve Efe gibiler ırkçılıktan insanları kurtaran, pardon o dindi, bir Super Türk'tür. 


Pardon onu da kapmışlar reis...Sen seversin Tamer Karadağlı denilen çöp konteynerini, o da yeteneksiz ve yetersizliğini milliyetçilikle, insanları kutuplaştırarak yapmıştı...Bunun bir versiyonu da toraman Emrah Dinçer'di hani Ahmet Kaya'ya saldırıp prim toplayıcı kıro... 


Vallahi milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen reisi özledik... 


Neyse bu arkadaş gerçekten bir SuperTurk'tur ve kapkaççılara karşı zafer bayrağını da dalgalandırmıştır. 


Ama biz yine de ne olur olmaz diye MP - "Bıçaklı Kapkaççı İle Yaşadığım Tecrübe" isimli podcaste bir bakalım, bakalım mı Beyaz Saçlı Prenses, bak bakma dersen bakmayacağım: 


07:00 ” Şu an ordumuz nasıl teröristlerle mücadele ediyorsa, burada da şehir teröristleri var. Büyükleri dağda küçükleri şehirde. Bunlar da terörist, bunlar da birbirine bağlı zaten. 
..bunların hepsi zaten birlikte çalışıyor. Yani bir poprepçinin hem esrar övücülüğü yapması hem de Amedspor bayrağı paylaşması, bunlar tesadüf değil. Bunlar birbiri ile bağlantılı arkadaşlar. ” 


Evet, ırkçılığı bitiren zalim Efe Aydal ırkçılığını konuşturuyor da konuşturuyor... 


Tamam senin o desteklediğin ve seni destekleyen Aydınlıkçı — Perinçekçilerin kokain ticaretinden zenginleşen AKP'liler ile arası nasıldır, kemik ile yetinebiliyorlar mı yoksa yine mi para para diye ağlıyorlar veya Turan Dursun'un ölümüne izin veren o Doğu Perinçek'in yapılanması bir zamanlar Amerika'nın tasmalı köpeği olarak gördükleri mafya yapılanması MHP - Ülkücülerle ilişkileri nasıldır? 


Siyasi işler seni ilgilendirmiyor, diyemezsin herhalde. Orducu(Karadeniz versiyon değil) bir zihniyetle bir şeyler söylüyorsun, biz biliyoruz ki MHP — AKP'nin polis köpekleri CHP'li belediyelerin olduğu bölgelerde büyük olmayan suçun olmasına izin veriyorlar, bunu sen de biliyorsun ama dine laf eden birisi olarak polis köpeklerine bir şey demiyorsun. 
Neden, izin çıkmadı mı alayına isyan reis ama Kürt çocukları üzerinden Kürtlere istediğini 


söyleyebilir misin? Şehir teröristi dediklerin içinde akvaryum kıranlar da var mı, yoksa onlar da mı Kürt'tür çocuksuz adam? 


Her neyse devam edelim, 


Çocuksuz Efe Aydal ne demiş ” MP - "Kadınlar Erkeklerden Daha İyi Futbol Oynar Ama Erkekler Engel Oluyor" Diyen Feminist “ isimli podcassette'de? 


10:50 : Söyleyen kişi Nevşi Mengü olduğu için bu arkadaşımızın biyografisine baktım, öğretimi TED Ankara Koleji'nde yapıyor. Lisans eğitimi de Bilkent Üniversitesi. Bu neden önemli, şu açıdan önemli bu kişilerin ortamında bulunan birisi olarak söyleyebilirim ki arkadaşlar gerçekten de bu kadın söylediğine inanıyor. ... Bu insanlar gerçek halkın sorunlarını bilmez. Kendi aralarında kendi zihniyetlerindeki insanlarla konuşurlar sadece, o yüzden de bu tür şeyleri önemli sanarlar. ...gazı veriyorlar veriyorlar ondan sonra bunu topluma açık bir yerde paylaşınca, şakkk, böyle gömüyorlar. 


Anladım reis, yani birisi hakkında bir şey düşünmeden önce onun biyografisine bakmak lazım. Bilkent ve TED gördün mü, tamam o iş öyle mi? Peki, sen bırak onu bunu da Amerikan Koleji mezunu değil misin? 


Şinanayda yavrum şinanay / Supa Hot Fire VS B-Bone(Bubbanınki seviciliğin için). 
İstediğini seç milliyetçi. 

Hashtag Nevşi Mengü'yü eleştirileri karşı yok etme timi mazlumların sesi Efe Aydal'ı 

hedef aldı. Destek olalım, Romanya'ya gidece k para lazım. 


Senin biyografinde yazdık ve sen de bize saydırdın. Yalan mıydı? Demek ki sana iyi anal fisting yapmışız...Pardon şakkk diye anal fisting yapmışız. 


Tamam, biz senin sansürlü ve sansürsüz biyografilerini yazdık ve sana göre daha da detaylandıracağız biyografini. Misal, baban hakkındaki davanın belgelerini paylaşacağız, senin Romanya'ya gittiğin o ilk tarihteki koltuk numarandan tut karınla ilgili biyografi de yazacağız. Anlaman için giriş yapalım, bu kız neden komünizme tepkilidir ailesinin yaşadıklarından ötürü olabilir mi? 


İstediğini söyle, ama bir daha öyle iftira veya yalan dediğini duyarsak veya bize iftira atarsan kulak çekmeyeceğiz, tokat atacağız ve arttırmana göre biz de dozajı arttıracağız. 


Şimdi çocuksuz adam dediğini senin için düşünelim, senin açıklamalarının gerçek halkın sorunları ile ilgisi nedir? Gerçek halkın şu an sorunu ekonomi, neden yapamıyorsun bir podcast? Yoksa efendin Perinçek'ten vize alamadın mı? 


Atarlanma reis, ne dedik severiz seni bizim ki kara hiciv. Sen bilirsin bu işleri... 


Neyse refik, Efe Aydal Amerikan ürünlerine karşıt olması ile bilinen bir arkadaşımızdır. 
Hamburger için sipariş verdiği marka, B.K. isimli Amerikan kökenli yiyecek firmasıdır. 
Yani kola üzerinden yapılan milliyetçilik primi için geçerli olanlar hamburgerde anlamsızdır, Efe'ye göre. 


Efe Aydal Aydınlıkçı - Perinçekizm etkisi altında kalıp, bu teşkilatlanmanın propagandasını yapmaktadır. 


Bu gruba karşıt iki podcasti İstanbul seçimleri zamanında her muhalifin İmamoğlu yanında yer alması sebebiyle, zorunlu nedenle yapılmıştır. 


İlk podcast MP - Perinçek'in İmamoğlu İçin "Amerikan Projesi" Demesi nde detaylar: 


04:23...arada Aydınlık gazetesi alırdım, arada Ulusal Kanal'a bakardım. Ben genel olarak şuna veriyordum. Şimdi milliyetçi tayfa olduğu için ve ciddi ciddi bakacak olursanız nasyonal sosyalist gibi..böyle garip niş bir oluşum. ..CHP'ye sürekli yüklendiğini biliyorduk ve çoğu noktada da haklıydık. 2009 gibi gitmiştim, yanlış hatırlamıyorsam, İstanbul'da Ulusal Kanal'a. Ortam çok güzeldi, içerdeki insanlar düzgün insanlardı, hep bizim kafada insanlardı..Benim gördüğüm kadarıyla kendisini alternatif muhalefet 


yapmaya çalışıyor. 


Yani, Efe Aydal'ın düşünce yapısı Perinçekizmle şekillenmiştir, hatta babasını da etkilemiş olabilir, ama onlardan etkilenmesinin temeli bunların İşçi Köylülük masallarının Türk işi bir Nazi — etnik milliyetçilik, ırkçı, anti-kapitalist — masalına dönmesinden etkilenmiştir, Efecik. 


Tamam, sen dedin Efe reis? 


İlker Yücel'i çok iyi tanıyorsan babasının ve annesinin İzmirli olmadığını, Alevilikle ilgili kılıf açıklamalarının Alevi kökenden gelmesi ile ilgili olabileceğini ve ilgili ailenin HDP ile ilişkili olup olmadığını da biliyorsundur. Hatta bu adamın ailesinde HDP gibi legal bir parti değil terör örgütü PKK ile ilişkili olduğundan tutuklanmış kişi olup olmadığını da bilirsin. 


Her neyse, Efe Aydal'ın samimi bir dostuna gelelim... 
Bir bilmecem var çocuklar, kimdir bu adam? 

Davut Dağ. 

Kimdir bu fularlı? 


Din aleyhinde değil dini gelenekler aleyhine yazıları, ifadeleri olan; Caner Taslaman ve Edip Yüksel başta olmak üzere ona buna atarlanan Çukurovalı bir fularlıdır, entellektüeldir kendileri. İlahiyatçılık çakma olup olmama kıskacındadır. 


Nedense bu adamın düşünceler, Ali oDesidero'da anlatılan İdiotloiiyi çerçevelendirmektedir. 


Caner Taslaman ve Edip Yüksel eleştirileri Efe'de de aynıdır. Tesadüf canım... 
Alevilere karşıt da ifadeleri vardır, fularlı yazarın... 


Bunun hakkında bunun gerçekten kim olduğu ile ilgili bir sürü bilgi vardır(Aylak Kovboy selam olsun sana), bu yüzden biz sadece bizi ilgilendirenlerle ilgileneceğiz. 


Bu Perinçekçiler ilginç tiplerdir, bir yandan 2021 tarihinde Üstat Lenin derler(Efe Aydal bunları görmez.) bir yandan da milliyetçilik patlatırlar; ama bunlar ne zaman Tengricilik derse Efe Aydal'da Tengricilik içerikleri yapmaya başlamışlardır...Tesadüf canım... 


Perinçekçilerin bir kolu olan Bilim ve Gelecek isimli adi yapılanmatBilimi felsefeye indirgeme nedeniyle), bir yandan Marx-Engels bilgi birikimi diyip, bir yandan da Nasyonal sosyalizm taraftarı Efe Aydal'ı Ankara'ya davet etmişlerdir ve bu söyleşide de Efe Aydal dızolardan bahsetmiştir. Bilim için canım yanlış olmasın... 


Bir dakika bir yandan Nasyonal sosyalizm ama bir yandan Üstat Lenin mi hem de aynı tencerede? İdiotloji, sen nelere kadirsin? 


Neyse Turan Dursun'un katledilmesine neden olan Perinçek ve Perinçek'in çete yapılanmasının sözcülüğünü yapmış top sakallı Cevizoğlu denilen tribüncü yalaka adamın programına kim çıkmıştır, evet Efe'nin arkadaşı Davut Dağ... 


ULUSAL 


ULKİ CEVİZOĞLL Û 


: ŞUƏRA NE VE NN 
İLAHİYATÇI-YAZAR ULUSAL KANAL GENEL YAYIN YÖNETMENİ 


NÎM) DİNLER TARİHİ VE PEYGAMBERLER 


KABUĞU ALLAH'IN BIYOGRAFISI” KITABININ YAZARI DAĞ, SORULARI YANITLIYOR 


Kendileri tehdit edildiğini önce inkar edip, sonra tehdit edildim sevin beni diyen bir arkadaşımızdır. 


Efe Aydal'ın kendisine prim getirmek için yararlandığı Davut'un kim olduğunu Aylak Kovboy isimli arkadaşımız zaten dibine kadar deşifre etmiştir ve Davut Dağ 500'den fazla videosunu sildi isimli video altındaki yorumları okumanızı tavsiye ederim. 


Her neyse, Yılmaz Güney'in Kürdistan ile ilgili söylediği sözlerin hangi şartlarda söylendiğini ve o dönemin Nasyonal sosyalist CCC'ci faşist köpeklerinin döneminden farklı bu dönemde Yılmaz Güney'in bu ifadeleri kullanıp kullanmayacağını önemsemeyen Efe, umarız bizi artık önemser. 


Bak dostum, seninle ilgili daha elimizde çokça belge var. Örneğin evinin, babanın eski muayenesinin, karşısındaki apartmanın ismi YüceEfe benzeri bir şey değil midir hatta bu evin beyaz kapısında İpek ablanın ismi hala yazılı değil miydi ya da o beraber dolaştığımız arabanın plakası 35 THY 1489 değil miydi? Şimdi yine söyle ki bunlar yalan, doğru bunlar yalan ama sen bir daha bizi yalancılıkla, iftira ile suçla o zaman açık adresleri yazalım. 


Sadece dindar kardeşlerimiz değil fanlarının neler yapabileceğini düşünüyor musun? 
Örneğin evine pizza baskınlarının yapılması gibi polis, ambulans ve itfaiye gibi kamu görevlileri ile ne kadar uğraşabilirsin. Bir düşün istersen. 


Kırmızı çerçeve içindeki İpek abla değil mi? 


“r hə: te yam, 


Ahan da deme, ne dedik kulak çekeceğiz ama sen bu resim gibi resimlerimiz hakkında yine ötersen bunu bize tokat atma teşebbüsü olarak göreceğiz. 


Ziyan, ziyan, ziyan, ziyan.....Efe anladı onu ve şimdi Resul Balay'dan Nazlı Yarim Haber Salmış isimli şarkıyı dinlemektedir. 


Şimdi Efe”nin basından gizlenen küçüklük videosunu yayınlayalım(Şaka): 


https://vvvvvv.youtube.com/vvatch?app-zdesktopS:v-FcZ5lzCPqEsüta b channel- HasanBa?96C4969Fd96C496B1r 


Özele henüz girmedik, reis ama isteğine göre gireceğiz. Senden isteklerimiz: 
1 - Bizi yalan ve iftira ile suçlamadan önce birden fazla kere düşün. 


2 - Tempoyu düşürmen için yazılmış biyografi yazıları nelerin olabileceğini sana 
göstermeye çalışan bir arkadaşın tarafından yazılmaktadır. Kurum, insanları suçlamayı bırak artık. 


3 - Tempoyu düşür. İslam başta olmak üzere dinler, Kürtler — Araplar gibi ırklar — 
toplumlara yönelik ırkçılık ifadelerinden vazgeç, siyasette partileri — siyasi kişileri hedef almayı minimuma düşür. 


Bu kadar reis, başka bir şey yok. Ama biz, ahan da yazıyoruz, senin yine olayı büyüteceğini ve bizim de size cevap yazacağımıza eminiz. 


Biz kim miyiz? 


Senin evinde kalacak kadar sana yakın birisiyiz. Merak etme başına bir şey gelirse yanında olacak kadar yakınız sana. 


Bak senden gerçekten nefret eden birisi olsaydık, önemsemediğin, rahmetli babası gibi bir ifade kullanır mıydık? 


